
Olla	  vogala

hebban	  olla	  vogala	  nestas	  hagunnan
hinase	  hic	  anda	  thu	  -‐
wat	  unbidan	  we	  nu?

alle	  vogels	  bouwen	  nesten
behalve	  jij	  en	  ik	  -‐
waar	  wachten	  we	  nog	  op?

Nestvogel

bouwen	  en	  breken
vorm	  en	  gedachte
wij	  komen	  en	  gaan

zowel	  nest	  als	  vogel
zing	  ik	  mijn	  leven
en	  vlieg	  af	  en	  aan
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Geblazen

brandend	  zand	  stolt
tot	  momenten

ik	  vind	  mijzelf	  terug
precies	  daar	  waar	  ik
ook	  jij	  ben
en	  ons	  allen

door	  de	  verglazing
opent	  de	  ?jd	  

Herkomst

ik	  koester	  leegte
alsnog	  omvaAend	  wie	  ik	  was
voordat	  ik	  uitvloog

de	  pijn	  van	  weleer
licht	  me	  bij	  naar	  mijn	  later
en	  heelt	  in	  het	  nu

juist	  door	  mijn	  vertrek
opnieuw	  vereend	  met	  mijn	  bron
vergeet	  ik	  mij	  niet



Tempel

zonder	  vorm	  kun	  je	  niet	  leven
toch	  blijC	  ‘zijn’	  iets	  vederlichts
?jdelijk	  gestolde	  vastheid
van	  wat	  zachter	  is	  dan	  lucht

bestaan	  is	  slechts	  een	  klontje	  toeval
dat	  ik	  mij	  ben	  en	  jij	  jou
elk	  mee	  zuchtend	  in	  het	  alles
van	  de	  grote	  ademtocht

heel	  mijn	  menszijn	  blijf	  ik	  bouwen
aan	  een	  tempel	  die	  ik	  maak
tot	  de	  tak	  waarop	  een	  vogel
rust	  voordat	  hij	  verder	  vliegt 



Schaduwvogel

ik	  ben	  nooit	  alleen
maar	  al?jd	  samen
jij	  bent	  de	  schaduw
die	  naast	  mij	  vliegt

waar	  ik	  beweeg
ben	  jij	  de	  s?lstand
jij	  gaat	  pas	  spreken
wanneer	  ik	  zwijg

als	  ik	  vertrek
word	  jij	  mijn	  
thuiskomst
wat	  ik	  vergeten	  ben
houd	  jij	  bewaard

jij	  glimlacht	  vreugde
terwijl	  ik	  verdriet	  heb
nadat	  ik	  dood	  ben
blijf	  jij	  bestaan
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